18. Les maigres arbrisseaux de la carte no. 14 semblent prendre du gras, les derniers vides de ’avenue
Albert se comblent, et nos garconnets tapent toujours leur belote a I’,,Albert ler”, au club des

septuagénaires.

Wanneer u de volgende keer de Albertlaan passeert moet u de dikte van haar bomen nazien. Geen
grond meer te koop! Waar ziju nu deze kinderen, wie zal het ons zeggen?



